Vrouwtje B0o0$s — zonder discipline, is er helemaal geen leven.

helemaaligeenile

Geh hé. Ik vind het
gewoon lekker!

Ik word helemaal gek van alle
capriolen die Olle uithaalt om de
keuken tot zijn domein te maken.
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Het is niet waar dat ik het hier
slecht heb. [k moet het alleen
stellen met te weinig voedsel.
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' Op de tafel; Ollie!!
Kom daar af!

Het liefst kruip ik lekker
tussen hen in. Onder de
dekens ja!

En zoenen! Hij wil
alsmaar zoenen! Ik wil
dat niet.
VROUWTJE BOOS!!

Ik haat huishoudelijk werk!
Maar dat eten hé.

Dat is 26666 lekker!

Ollle'" Kom uit de vaatwasser. Wij
hebben geen bordenwasser nodig.
VROUWTJE BOOS!!

Ik mag toch ook wel ="
eens een visje happen!

Maar wij kunnen
de boel ook flink
op stelten zetten!
Vooral in de
keuken!

~ Beagles zijn slim en schattig. Dat zal
ik niet ontkennen.
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— OLLIE!!

Laag.
Kom daar weg!
VROUWTJE BOOS!!!

Hoe afwisselend moet het
bestaan van Ollie zijn.
Dag in dag uit valt hij op
dezelfde bank in slaap!
Op mijn plek!
VROUWTJE BOOS!!

Zelfs als een beagle van plan is te
luieren, staat hij bijtijds op om er
vroeg mee te kunnen beginnen.

De wereld is als een
achteruitkijkspiegel: kijk ik er
boos in dan kijkt zij boos terug,
glimlach ik, dan glimlacht zij ook.

Ollie! Hup,

achterin jij.

VROUWTIE
BOOS!!

Oké, ze is duidelijk.
Dat is waar.
Maar weet wel, het is wel mijn
adllerliefste Vrouwtje Boos!




