Pubernootje in crisistijd Doorzetten en volhouden

Doorzetten en
volhouden

Neem het uitslapen.
Pubers hebben zo’'n negen uur slaap nodig.
Daar kom ik vaak niet aan, doordat de
wekker normaal vroeg afgaat.

Eindelijk kunnen wij pubers
ons natuurlijke ritme volgen.
Laat ons vooral lekRker
uitslapen.

Maar je moet elke morgen
toch aan je schoolwerk?

Dat schoolfeest
waar ik mij al
wéken op heb
verheugd gaat ook
al niet door.

En WTF! Ik kan ook
niet naar de
bioscoop!

En als ik daar ook
niet heen kan, wat
moet ik dan doen?

Hak het
schoolwerk in
drie blokken.

Tussendoor kan
jij dan een uur
doen waar jij zin
in hebt.

Netflixen, gamen, tiktokken.
Een boek lezen.
Tekenen, een spelletje doen
of muziek maken.

aan te houden.

Ik geloof in schema’s en afspraken.
Alleen om je daar vervolgens niet

Stop ouders en
pubers samen in
éen hok en ze
worden gillend
gek.

Jullie merken het
vast ook wel he?
Dat jullie elkaar
lekker de maat
aan het nemen
zijn?

En het leren.
Hoe gaat dat?
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Het is geen gewone
schooldag, nee.
En geen vakantie ook.
_ Dit is een unieke situatie.
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Tja, wat doe je met ouders die niet
willen dat je bankhangt, gamet of
met vriendinnen chillt?

Ik zit noodgedwongen thuis.
Hoe houd ik dat vol?

Ik heb mij rijk gerekend.
Want als alles in het land
ophoudt, dan zou school
toch ook wel ophouden?

En ja hoor, al het leuke van
school houdt op, maar het
stomme - school en
huiswerk — blijft!

En mijn vader is nu ook
mijn leraar!

Natuurlijk ik doe
mijn schoolwerk.
En tussendoor
doe ik een beetje
Netflixen en
gamen.
Maar verder?

Maak samen meet pap en mam een plan.
Over hoe jij de dagen invult.
Spreek drie dingen af die jullie nu echt heel
belangrijk vinden.

Pick your battles,
deze situatie is
niet voor altijd.

Sowieso moeten ze meer
overleggen.
Verbieden werkt niet.

Ik ben er allergisch voor als

ze doen alsof ik een klein
kind ben.




